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De eerste jaren in Martina Franca waren allesbehalve makkelijk voor 
Limburgers Jeroen Peeters & Nicole van Wieringen. Maar inmiddels bloeit 
hun B&B in een traditionele trullo als nooit tevoren. Gasten uit Nederland 
maar ook uit Italië en omliggende landen weten de pittoreske plek steeds 

beter te vinden. Navenant sprak met het koppel over de ontberingen en 
oplevingen van een nieuw begin in het Zuiden van Italië.
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Een trullo beleving in Puglia



000000

Reizen

We gaan terug naar 2017. In Maastricht runden 
Jeroen en Nicole jarenlang theeshop Teazone en 
het Bouteaque Hotel. Door omstandigheden werd 
het tijd om hier, eerder dan gedacht, afstand van te 
nemen. “We hadden ook net, na jarenlange vakan-
ties in de Puglia regio, de trullo gekocht en besloten 
om meteen te beginnen met de verbouwing,” vertelt 
Jeroen. Dat verbouwen was grotendeels op afstand 
omdat Jeroen en Nicole nog niet in de trullo konden 
wonen. De verbouwing ging moeizaam en na twee 
jaar verbouwen inclusief bijbehorende investeringen, 
was het nog niet klaar. “We zijn een beetje naïef 
geweest, want hier gaat het natuurlijk anders dan in 
Nederland. In april 2019 waren we weer in Martina 
Franca en hadden we geen deur, geen verwarming en 
was er ingebroken.” Op deze momenten kwam er ook 
wel eens een moment van spijt opborrelen bij Jeroen. 
“Het is volledig onze eigen keuze geweest, maar op 
dat moment had ik even het gevoel geen kant op te 
kunnen.”

Om de moeizame start compleet te maken vond de 
opening van de B&B plaats net voor corona, dus de 
eerste jaren verliepen verre van normaal. Het immer 
positieve koppel zette door en inmiddels kunnen ze 
genieten van een goedlopende B&B in een traditio-
nele trullo, middenin de natuur. Jeroen: “We hadden 
vorig jaar eigenlijk pas echt een normaal seizoen van 
april tot oktober.” Nicole: “En dit jaar zijn de mensen 
weer echt spontaan en wordt er geen afstand meer 
gehouden tussen de gasten.” 

AANTREKKINGSKRACHT VAN PUGLIA
Dat Jeroen en Nicole juist in de Zuid-Italiaanse regio 
Puglia een vakantiehuis kochten, was een gegeven 
na vijf vakanties in de streek. Er is prachtige 
natuur, de trulli geven het een geheel eigen sfeer 
en niet onbelangrijk: “Het eten is hier verrukke-
lijk,” aldus Nicole, “er wordt hier alleen gekookt 
met pure producten en dat proef je op het bord. 
Als je naar de markt gaat, merk je goed: wat 
hier niet is geproduceerd, wordt hier niet 
verkocht.” “Je gaat hier met een lege wijnfles 
naar de grote wijnvaten en daar laat je je 
fles vullen met heerlijke Primitivo wijn voor 
2 euro, dat is gewoon normaal hier” vult 
Jeroen aan. “Een beetje terug in de tijd; 
slow living, behalve dan op de weg.”

Op de vraag hoe ze uiteindelijk bij juist deze Trullo 
zijn uitgekomen vertelt Nicole: “Omdat wij niet 
meteen aan de weg wilden liggen, juist een beetje 
afgelegen, schakelden we al snel een makelaar in. 
En dan zijn er heel wat bezoeken voor nodig om de 
wensen af te stemmen. Het gevoel bij de trullo, de 
ligging, de buren, het moet allemaal kloppen.” 

ECLECTISCHE TRULLO
Ze staan inmiddels op de UNESCO werelderfgoed-
lijst: de trulli in Puglia. Deze traditionele kalkstenen 
woningen staan bekend om hun witte buitenkant, 
ronde welvingen en typisch kegeldak. Ook de Yours 
Trulli trullo uit 1850 is gebouwd in deze typische 
stijl. Hoe hebben Jeroen en Nicole de inrichting 
aangepakt?

“We hebben twee grote vrachtwagens met spullen 
over laten komen uit Nederland. We hebben een 
specifieke smaak, die we ook in onze winkel in 
Maastricht hadden, en we vonden dat heel goed 
matchen met de trullo. Het is een beetje een eigen-
aardig huis, dus daar kun je ook gekke dingetjes 
inzetten. Een wereldse en eclectische inrichting, 
daar gingen we voor.” Op deze manier konden de 
Limburgers hun oude leven een beetje meenemen 
naar hun nieuwe leven. Nicole vult aan dat ze in 
Puglia aardewerken aanvullingen vinden op antiek-
markten. 

“ALS JE NAAR DE 
MARKT GAAT, MERK 
JE HEEL GOED: 
WAT HIER NIET IS 
GEPRODUCEERD, 
WORDT HIER NIET 
VERKOCHT”
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De serre is de favoriete plek van zowel Jeroen als 
Nicole. “Een glazen aanbouw met een keukenblok 
en een hele relaxte bank. De serre ligt middenin in 
het groen en heeft een fantastisch uitzicht over het 
landschap.” In hoogzomer zitten ze echter liever in de 
trullo, want daar is het dan lekker koel door de witte 
dikke muren. 

Nicole: “Gasten zijn verrast als ze hier komen. Ze 
verwachten een kleine trullo en als ze hier zijn, zien 
ze pas hoe groot het eigenlijk is. Ook met de tuin en 
het groen. Als ze binnen in de trullo komen, horen we 
vaak hoe prachtig ze de combinaties van de inrichting 
vinden. Italianen zelf hebben vaak donkere meubels 
en houden de ramen potdicht, wij maken het lichter in 
onze trullo.” 

In het toeristische seizoen, dat loopt van april tot 
oktober, is het koppel druk bezig met de B&B en 
ontfermen ze zich volledig over hun gasten. Nicole 
zorgt dat de gasten iedere ochtend met een goedge-
vulde maag aan hun dag kunnen beginnen en Jeroen 
stort zich op de huishoudelijke taken. 

HET DAGELIJKS LEVEN IN ZUID-ITALIË
“Een B&B hebben is geen vakantie,” zegt Nicole 
nuchter, “het is gewoon werk. We zijn heel veel bezig 
met de gasten en als die op pad zijn en wij hebben 
al ons werk klaar, dan gaan we even ergens naartoe. 
Dat kan naar een stadje of naar het strand zijn. Dan 
genieten we er ook echt van dat wij in dit land wonen. 
Het is dus passen en meten, maar die momentjes 
nemen we wel.”

De Limburgers gaan natuurlijk ook mee in het 
Italiaanse ritme. Jeroen: “Alle winkels zijn tussen één 
en vijf uur ’s middags gesloten dus als ik alles in de 
B&B heb afgerond moet ik plannen dat ik wel nog 
voor één uur naar de supermarkt ga. Om één uur 
gaan de Italianen uitgebreid lunchen en om drie uur 
ligt iedereen te slapen. Om vijf uur begint het weer te 
leven. Dat geven we ook altijd mee aan de gasten.”  

“HET GEVOEL BIJ DE 
TRULLO, DE LIGGING, 
DE BUREN, HET MOET 
ALLEMAAL KLOPPEN”

Contacten in Martina Franca hebben Jeroen en Nicole 
steeds meer, eerst met name in de horecasfeer maar 
het breidt zich uit. “Er is een Italiaans meisje dat in 
ons hotel in Maastricht werkte, zij komt uit Martina 
Franca. Door haar komen we ook meer in contact met 
lokale bewoners. Buiten dat komt de herwaardering 
van trulli van buitenlanders en Noord-Italianen. Zij 
kopen, net als wij, een trullo om te verbouwen of 
verhuren. Dat is een interessante, gemixte groep, vind 
ik. Dus het is leuk om daar contact mee te hebben.” 

Dat Jeroen en Nicole zich thuis voelen in Italië blijkt 
wel. “We verbouwen momenteel een andere trullo, die 
ligt op loopafstand van Yours Trulli. Wij wonen er nu 
zelf, maar moeten een aggregaat gebruiken voor de 
elektriciteit, we wachten op aansluiting op het net. Er 
gloort hoop aan de horizon.” Gaan ze hier ook kamers 
verhuren? “Hij wordt wel gemaakt zodat hij verhuur-
baar is, maar we willen dit werk met zijn tweeën 
blijven doen, zonder personeel,” legt Jeroen uit. 

“Ons werk is ons eigen bedrijf, dat is altijd leuk. 
We hebben fantastische gasten waarmee we leuke 
gesprekken hebben. De reacties van de gasten zijn zo 
fijn,” aldus Nicole. “Je maakt eigenlijk een soort van 
vriendschappen in de B&B, dat hadden we niet in ons 
hotel in Maastricht. Die dankbaarheid, daar doen we 
het voor,” sluit Jeroen af. ∎
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